
EERLIJK ZULLEN WE ALLES DELEN…

ER IS GENOEG  
VOOR IEDEREEN



Was het maar allemaal zo zoet als ’t in dit Sinterklaaslied gezongen wordt!

Helaas is het in Nederland zo dat er in Nederland 1 op de 9 kinderen in armoede 
opgroeit, dat de 10 % rijksten in dit land 61 % van de rijkdom bezit en 60 % van de 
mensen slechts 1 % heeft, waarvan de 10 % armsten slechts grote schulden bezit.
De SP wil dat de koek eerlijk verdeeld wordt en strijdt daarvoor, want er is genoeg 
voor iedereen. 

WILT U HIER MEER INFORMATIE OVER EN ONS DAARBIJ STEUNEN, KIJK OP 
WWW.SP.NL/IEDEREEN

‘ZIE DE MAAN SCHIJNT  
 DOOR DE BOMEN…
…EERLIJK ZULLEN WE ALLES DELEN’


